
Jubileum: 40 jaar kantkring õt Hunebed op 15 mei 2018 

 

 
αSchuitje varen, theetje drinken  
vŀǊŜƴ ǿŜ ΧΦΦέ ƴŜŜΣ Řƛǘ ƪŜŜǊ ƴƛŜǘ  
naar de overkant maar naar  
het Veenpark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de einddag op 3 april werd iedereen gevraagd om vooral niets te 
plannen op 15 mei. Wat we gingen doen was nog geheim, behalve dat het leuk 
zou worden. 
 
Verzamelen op een parkeerplaats langs de N37 en daar kregen de bestuurders 
Ǿŀƴ ŘŜ ŀǳǘƻΩǎ ŜŜƴ ǊƻǳǘŜōŜǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎΦ ²Ŝ ƪǿŀƳŜƴ ǳƛǘ ōƛƧ ŘŜ ǎƭǳƛǎ ƛƴ hǊŀƴƧŜŘƻǊǇΦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat iedereen aan boord was van De Snikke was er thee en koffie met zelf-
gebakken cupcakes. Ondertussen was de boot gaan varen en konden we het 
fluitenkruid bewonderen. Het stond volop in bloei net als veel andere bloemen. 



Wel heel toepasselijk dat fluitenkruid. De welbekende Jacques P. Thijsse (van die 
Verkade-albums) noemde het namelijk Hollands kant. Al die kleine bloemetjes 
samen lijken net een kantwerkje. Ook in Ierland was men onder de indruk en 
ŘŀŀǊ ƴƻŜƳŘŜ ƳŜƴ ƘŜǘ [ŀŘȅΩǎ [ŀŎŜ ƻŦǘŜǿŜƭ aŀǊƛŀΩǎ ƪŀƴǘΦ 
 
Behalve thee en koffie werden we ook getrakteerd op een hapje en een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het water staat niet overal even hoog. We zijn daarom ook de nodige sluizen 
tegen gekomen. Knap hoe de techniek het mogelijk maakt om snel van laag naar 
hoog of andersom te gaan. 
 
Aan het eind van de middag keken we allemaal terug op een prachtige, zonnige 
dag en veel gezelligheid. Met dank aan de dames die het georganiseerd hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iena Pals 



          
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


